
 

 

Horizontaal 

4. Dat is het hoofd van Marijke Helwegen, 

opgeheven sinds 1 mei 2004. (12) 

7. Calorierijk voedsel dat steeds maar weer op 

tafel wordt gezet. (3+5+3) 

8. Uniek akkoord. (4) 

9. Lekker wijf. (5) 

13. Door zijn jas binnenste buiten te doen, weet 

hij dat het om een palindroom gaat. (12) 

16. Erin. (10) 

17. Plaatsje om te zitten. (3) 

18. Daar ga je overheen bij een lijfstraf. (11) 

19. Dit hout wordt steeds minder. (5) 

20. Dan ben je diep gezonken. (6) 

21. Bondsarts. (2+2) 

23. God is weer in Egypte. (4) 

25. Deze kleding is beter, dan wel afgedragen. (8) 

26. Vrienden die in Engeland twee keer in de fout 

gaan. (6) 

Verticaal 

1. Gat van een stad uit de oudheid, uit de oudheid. 

(6) 

2. Oost-Europese driehoeksverhouding. (6) 

3. Stoffige huidsmeer. (6) 

4.  Niets aan het been in geval van de Engelse 

ziekte, niets aan de hand. (4+5+8) 

5. Cold case detective. (5) 

6. Op zo'n uitgestippelde goddelijke route is het 

ieder voor zich. (7) 

10. Steeds meer vee en steeds minder land. (8) 

11. Dier dat klinkt als een d. (3) 

12. Een teef, maar het kan ook een reu zijn. (9) 

14. Verstandige handel. (10) 

15. Voetbalvolk. (4) 

17. Situaties die je niet meer in de hand hebt. (8) 

20. Hij kijkt graag op z'n Frans. (6) 

22. Bloem die op bloem lijkt. (4) 

24. Droge tijd. (3) 
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